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Woord vooraf

Welkom bij een nieuw seizoen Samenspraak 2023 – 
2024!
Het maken van een Samenspraakprogramma begint 
vroeg in het nieuwe seizoen. En als we dan een jaar 
later in juni het programma vaststellen, dan vinden we 
- een beetje eigenwijs - dat we er opnieuw in geslaagd 
zijn een spraakmakend programma te maken. En we 
willen zoveel… We willen actueel zijn, inspelen op de 
ontwikkelingen en vragen van deze tijd, verdiepend 
(Stevo Akkerman komt!), maar ook op een luchtige 
manier (Kees Posthumus zal er weer zijn). We willen 
voldoende ruimte bieden voor ‘gewoon’ interessante 
onderwerpen (Kunstwerken in Barneveld van Paul de 
Lange) en meer ontspannen activiteiten. Er zal weer 
een muziekavond zijn met Adriaan Plantinga en Astrid 
Krause, dit keer over Toon Hermans. Én, we gaan zelf 
als gemeente een Hongerdoek maken! 

Daar komt dit jaar bij dat de Protestantse Kerken in 
Nederland onlangs bekend hebben gemaakt met een 
jaarthema te gaan werken: ‘Ga mee!’ - “Samen getui-
gen van geloof, hoop en liefde”
Met dit jaarthema worden gemeenten van de Pro-
testantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken 
met andere gelovigen en mensen van goede wil: “De 
kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die 
diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle 
culturen doorklinkt.” Wij zijn enthousiast om met dit 
thema aan de slag te gaan. Maar toen dit bericht ons 
bereikte, was het programma van Samenspraak nage-
noeg afgerond. We gaan aan de slag om gaandeweg 
het seizoen te onderzoeken hoe we dit thema aan de 
orde kunnen stellen bij een aantal onderwerpen.
We hopen velen van jullie te zien in het komende jaar 
van Samenspraak!

Inschrijven:
via onze website: www.samenspraakbarneveld.nl

Bij elk programmaonderdeel staat een link naar het 
inschrijfformulier. Lukt dat niet, bel dan naar de con-
tactpersoon die bij dat onderdeel vermeld staat. Deze 
helpt u graag.

Voor een aantal activiteiten vragen wij een bijdrage 
van € 5,00. Voor een kopje koffie of thee in de pauze of 
na afloop rekenen wij € 1,00. Heeft u zich opgegeven, 
maar bent u alsnog verhinderd, geef dat dan even door 
aan de contactpersoon.

Wij hopen dat het programma uitnodigt om deel te 
nemen, andere mensen te ontmoeten, van elkaar te 
leren en om te delen wat u of jou inspireert.

Commissie Samenspraak.
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1. Evensong uitleg 
door Frits Gombert

In de avonddienst van 24 september 2023 zal in de 
Emmaüskerk een Evensong worden gehouden. De 
organisatie en uitvoering daarvan is in handen van het 
Amersfoortse St. Joris Kamerkoor. 
Voorganger is ds. Marieke den Braber.
Met enige regelmaat is het SJKK de afgelopen jaren 
betrokken bij de organisatie en uitvoering van Choral 
Evensongs, zoals in Utrecht, Harderwijk, Vianen en 
Amersfoort.

De Anglicaanse kerk kent twee gebedsmomenten 
per dag, de Matins (ochtendgebed) en de Evensong 
(avondgebed). In 1662 kreeg de liturgie van deze 
gebedsmomenten zijn uiteindelijke vorm in the Book 
of Common Prayer. Tot op de dag van vandaag wordt 
de Evensong dagelijks gevierd in Anglicaanse kerken. 
De dagelijkse uitvoering hiervan behoort tot de vaste 
taken van ieder Engels koor dat verbonden is aan een 
kathedraal. Sinds 1985 is er in Nederland ook een 
stijgende belangstelling voor de Evensong.

Dinsdag 19 september is er in de Emmaüskerk een 
bijeenkomst met informatie over de Choral Evensong 
in het algemeen en over die van de zondag daarop 
in het bijzonder. Iedereen die meer wil weten over 
deze Evensong of er bij aanwezig wil zijn is van harte 
welkom. 

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 19 september
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, 
 na afloop koffie/thee
Plaats: Emmaüskerk
Inleider: Frits Gombert
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861
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2. Vrouwenbijbelstudiekringen
 2023 - 2024 

Al jaren zijn er in onze gemeente vrouwen die met 
elkaar in gesprek zijn over de Bijbel, 
over het leven en over persoonlijk geloof.

Er zijn groepen op maandagavond en dinsdagochtend.

Het geloof leeft en met elkaar daarover in gesprek 
gaan houdt het levend!
Dat is wat we met deze groepen graag willen: 

- de Schrift laten spreken in ons leven van nu 
- elkaar helpen en bemoedigen
- en ons geloof zo verdiepen en levend houden.

Ieder die zich wil aansluiten bij deze groepen is van 
harte welkom. 

Maandagavondgroep: 
Data: 2 oktober, 6 november, 
 11 december 15 januari, 
 12 februari, 11 maart, 
 15 april, 13 mei
Tijd:  20.00 uur
Plaats: Emmaüskerk 
Inleider: Ds. Doetie Atema, tel.06-52025787,
 doetieatema@online.nl

Dinsdagochtendgroep : 
Data: 3 oktober, 7 november, 
 12 december, 16 januari, 
 13 februari, 12 maart, 
 16 april, 14 mei
Tijd:  10.00 uur
Plaats:  Emmaüskerk
Inleider: Ds. Doetie Atema
Contactpersoon: Gré de Gijdt, tel. 0342-415266,
 g.j.degijdt@kpnmail.nl
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3. Leeskring
 

Voor de eerste bijeenkomst dit seizoen kiezen we het 
boek Kruispunt van Jonathan Franzen. 
We gaan terug naar 1971 waar de familie Hildebrandt 
op een kruispunt staat. Verschillende personages 
treffen elkaar, ieder met zijn eigen sores en 
beslommeringen. Welke weg op het kruispunt slaan 
zij in?

De tweede bijeenkomst bespreken we het boek Een 
keukenmeidenroman van Kathryn Stockett. 
Het is 1962 en de 23-jarige Eugenia besluit een 
carrière als schrijfster na te jagen. Naar een 
onderwerp hoeft ze niet lang te zoeken. Ze begint de 
verhalen te verzamelen van zwarte vrouwen die als 
hulp in de huishouding werken. Omdat het racisme 
nog heel krachtig heerst is het voor de hulpen erg 
gevaarlijk om mee te werken aan Eugenia’s project, 
maar Aibileen wil het doen, omdat ze kenbaar wil 
maken wat er in stilte in de blanke gezinnen gebeurt. 
Hoe moeilijk, pijnlijk en gevaarlijk dit is, maakt Katryn 
Stockett mooi duidelijk.

Het derde en vierde boek worden gaandeweg het 
seizoen vastgesteld.

Aanmelden: via de website

Data: dinsdag 3 oktober, 28 november,
 6 februari en 2 april
Tijd: 19.30 -21.00 uur
Plaats: Emmaüskerk
Inleider: Helma van de Mheen
Kosten: € 5,00 (eenmalig)
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861
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4. Pelgrimswandelingen 
 (9 of 18 km)

Let op NIEUW: 

Ook dit seizoen willen we in oktober en mei met een 
gezellige groep gemeenteleden gaan wandelen. 
De route zal dit jaar zo worden ingedeeld dat je 
desgewenst na 8-10 km kunt stoppen, rondom het 
moment van de lunchpauze. De rest kan daarna 
doorlopen tot de 16-18 km. 

Onze inspiratie komt van het pelgrimswandelen; lopen 
door de onverharde natuur met leuke gesprekken, 
soms ook over zaken die belangrijk voor je zijn of 
over zaken die je (doen) ‘bewegen’. In wisselende 
tweetallen en groepjes ontmoeten we de ander en 
jezelf. 

De laatste details worden ongeveer 1-2 weken voor de 
start naar de deelnemers bekend gemaakt, via e-mail 
of app. Er is een maximum groepsgrootte van 20 en 
een minimum van 5 personen. Iedereen neemt zijn of 
haar eigen lunchpakketje en drinken mee en eventueel 
iets om op te zitten. Neem ook wat geld mee, de 
lunchpauze proberen we op een terrasje te doen.

Aanmelden: via de website

Data: zaterdag 7 oktober en 25 mei
Tijd:  rond 8.30 uur, terug rond 16.00 uur 
Plaats:  wordt nog bekend gemaakt 
Deelnemers:  minimaal 5 en 
 maximaal 20 personen
Leiding:  Gerald Kersjes 
 (voor info tel. 06-27047401, 
 email: gkersjes@gmail.com)
Contactpersoon: Henk Kwant; tel 06-29527490
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5. Dynamiek van de Joodse muziek
 A. Krause, A. Plantinga, T. Krijgsman

Een afwisselend programma met joodse en jiddische 
muziek. Adriaan Plantinga (piano), Astrid Krause 
(zang) en Thijmen Krijgsman (viool) staan garant voor 
een bruisende middag waarop niet alleen muziek 
maar ook een onvergetelijke joodse vertelling klinkt. 
Thematiek sluit aan bij de bijzondere najaarsexpositie 
met aquarellen van de hand van de oud-Barnevelder 
meneer Gerritsen die bekende plaatsen in Israël in 
beeld heeft gebracht. Met Liefdesliedjes van Chanah 
Milner, Sabbatsliederen en ontroerende verstillende 
instrumentale klanken.

Aanmelden: via de website

Datum:  zondagmiddag 8 oktober
Tijd: 15.00 – 16.00 uur
Plaats:  Emmaüskerk
Musici:  Adriaan Plantinga, Astrid Krause
 en Thijmen Krijgsman
Kosten:  collecte
Contactpersoon:  Corien Maatjes; tel 06-17906660
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6. Zincafé 1: Filmavond
 

We gaan deze avond de film “Atonement” bekijken, 
een dramafilm naar het gelijknamige boek van Ian 
McEwan en geregisseerd door Joe Wright.

Het verhaal begint in de Engelse zomer van 1935, op 
de warmste dag van het jaar. Tijdens de naderende 
dreiging van de tweede wereldoorlog leiden Briony 
Tallis en haar familie een bevoorrecht luxe leventje 
in hun gigantische Victoriaans-Gothische landhuis. 
Terwijl de familie bijeenkomt, zorgt de combinatie 
van drukkende hitte en lang onderdrukte emoties die 
op uitbarsten staan voor een onheilspellend gevoel 
van dreiging en gevaar. Briony, een aankomende 
schrijfster, is een meisje met een levendige 
verbeelding. Na een aantal catastrofale misverstanden 
beschuldigt ze Robbie Turner, de zoon van de 
huishoudster en minnaar van haar zusje Cecelia van 
een misdrijf dat hij nooit begaan heeft.

Deze beschuldiging vernielt de prille liefde van 
Robbie en Cecelia en verandert op dramatische wijze 
voorgoed de levensloop van alle betrokkenen.

De film wordt zonder onderbreking vertoond, daarna 
is er alle gelegenheid om onder het genot van een 
drankje het gesprek met elkaar aan te gaan.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 13 oktober
Tijd: inloop 19.00 uur, 
 start film 19.30 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Kosten: € 1,00 per koffie/thee/drankje
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698
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7. Wat is dan goed?
 Stevo Akkerman

 
Wie het goede denkt te hebben gegrepen, zit er altijd 
naast.
Hoe weten we of we het ‘het goede’ doen? Bestaat er 
wel zo iets als ‘goed’ en ‘kwaad’? En waar halen we 
dat dan vandaan? 
Stevo Akkerman sprak over dergelijke vragen met 
schrijvers, filosofen, theologen en psychologen, 
wat resulteerde in het boek ‘Wat is dan goed?’ 
Op 24 oktober vertelt hij wat die zoektocht hem 
gebracht heeft en gaat hij met ons in gesprek over de 
achterliggende vragen en dilemma’s.

Stevo Akkerman is schrijver en columnist bij Trouw.

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 24 oktober
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Emmaüskerk
Inleider: Stevo Akkerman
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861
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8. Samen een hongerdoek maken

Het gebruik van hongerdoeken stamt uit de 
Middeleeuwen. Tijdens de vastentijd hingen de doeken 
in de kerk om het zicht op het altaar te ontnemen, als 
een aansporing om te bidden en tot inkeer te komen. 
De doeken toonden afbeeldingen van verhalen uit de 
Bijbel: vanaf het scheppingsverhaal tot aan de laatste 
levensdagen van Jezus. Ook motieven uit onze eigen 
tijd kunnen ingezet worden. 
Recent is zo’n hongerdoek ook in onze kerk gebruikt 
in de diensten voor Pasen. Elke week kwam er 
een gedeelte bij. Het lijkt ons een mooi idee om 
volgend jaar niet met een door een kerkelijke 
organisatie gemaakte doek te werken, maar om met 
gemeenteleden er zelf een te maken. Het proces om 
samen een hongerdoek te maken en zo op weg te gaan 
naar Pasen geeft iets extra’s wat niet in woorden valt 
uit te drukken.
We stellen ons voor om eind oktober voor het eerst bij 
elkaar te komen en te inventariseren hoe we met de 
belangstellenden kunnen komen tot een werkwijze 
waarbij een ieder (of een kleine groep?) een deel 
van de doek maakt. Gerda Roseboom en Adriaan 
Plantinga, leden van de commissie Kerk & Kunst, 
begeleiden de groep. Gerda zal een ontwerp maken. 
Op de info-avond zal bepaald worden op welke data de 
vervolgsessies zullen plaatsvinden.

In de lijdenstijd (18 feb – 30 mrt 2024) zal de doek een 
functie krijgen in de zondagavond-vespers. 

Aanmelden: via de website

Datum:  maandag 30 oktober (info-avond)
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Emmaüskerk
Begeleiders:  Gerda Roseboom en
 Adriaan Plantinga
Contactpersoon: Corien Maatjes; tel 06-17906660
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9. Een vakantie met zorg en
 aandacht in 2024 

Op donderdag 9 november 2023 is er een 
informatieavond over de mogelijkheid als vrijwilliger 
of gast deel te nemen aan een vakantie die het 
Vakantiebureau van de PKN organiseert voor 
mensen, die vanwege hun leeftijd, gezondheid en/
of lichamelijke beperking niet meer zelfstandig op 
vakantie kunnen of durven.
Enkele gasten en vrijwilligers die in het afgelopen jaar 
zo’n vakantieweek hebben meegemaakt, zullen op 
deze avond over hun ervaringen vertellen.
We nemen met elkaar de verschillende locaties door, 
waar ook in het komende jaar weer mensen welkom 
zijn om samen vakantie te vieren.
In een nieuwe gids voor 2024 staan alle mogelijkheden 
vermeld.
Ook kunt u op de website van het vakantiebureau 
kijken of er een mooie week voor u bij zit. 
www.het vakantiebureau.nl 

We proberen voor 2024 ook weer een vakantieweek 
met meerdere gasten en vrijwilligers uit Barneveld te 
plannen.
 
Natuurlijk kunt u als gast of vrijwilliger ook voor een 
andere vakantieweek kiezen.
In ieder geval bent u van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan zo’n prachtige week vol vakantievreugde, 
zorg en aandacht voor elkaar.

 
Hebt u belangstelling, dan kunt u contact opnemen 
met :
Doetie Atema: doetieatema@online.nl,
 tel.06- 52025787
Datum: donderdag 9 november
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Emmaüskerk
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10. Kunstwerken in
 de gemeente Barneveld
 Paul de Lange 

In de publieke ruimte van de gemeente Barneveld 
bevinden zich tientallen kunstwerken. Sommige zijn 
bekend, andere wat minder. In de presentatie van 
Paul de Lange komen ongeveer 35 kunstwerken 
voorbij. Veel  kunstwerken zijn van de hand van 
vermaarde (inter)nationaal bekende kunstenaars, 
zoals Guido Geelen, Karin Beek, Bart van Hove, 
Marijke Ravenswaaij-Deege etc. Maar ook werk van 
de bekende Barnevelder Gerard Overeem en de oud-
Barnevelder Jan-Carel Koster krijgen de aandacht die 
ze verdienen.

Er zijn kunstwerken die voor zich spreken, maar 
andere hebben een verrassend, vaak onbekend 
verhaal. Ook is de betekenis op het eerste gezicht niet 
altijd duidelijk. 
Uiteraard heeft Paul de Lange in zijn presentatie 
tevens aandacht voor de kunstenaar en het gekozen 
materiaal. 
Het belooft een interessante avond te worden voor 
mensen die onze veelzijdige gemeente (nog) beter 
willen leren kennen!

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 9 november 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Emmaüskerk 
Contactpersoon: Edzo Meerman; tel 06-51262648
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11. Geloof en een hoop
  zonnepanelen

Op zondag 12 november om 18.30 uur spelen 
verhalenverteller Kees Posthumus en multi-muzikant 
Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Geloof en een 
hoop zonnepanelen’ in de Emmaüskerk in Barneveld.

In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal 
van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen 
over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons 
kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Er 
klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-
gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is 
eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met 
meditatieve oosterse muziek.
Geloofsgemeenschappen zijn zich terdege bewust van 
de gevaren die de klimaatcrisis voor de aarde en haar 
bewoners met zich meebrengt. Ook de Emmaüskerk 
is aangesloten bij Groene Kerken in Nederland en 
heeft daarvoor een werkgroep. Er komen in Nederland 
steeds meer groene synagogen, kerken en moskeeën. 
Wie gelooft dat de schepping een geschenk van God is, 
is geroepen daar goed voor te zorgen. 

Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) 
schreef het boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ in 
opdracht van Groene Kerken, waar tegen de vierhonderd 
kerken bij zijn aangesloten. Met onder andere interviews 
met Groene Kerken uit verschillende geloofstradities en 
enthousiaste pleitbezorgers van duurzaamheid. Het is 
een gevarieerd boek, met naast interviews verdiepende 
artikelen, reportages, vegetarische recepten, liturgische 
teksten en cartoons. Henk van Glabbeek bespeelt diverse 
oosterse instrumenten, zoals tar, ney en duduk.

Iedereen is van harte welkom!

Datum: zondag 12 november
Tijd:  18.30 uur
Plaats:  Emmaüskerk
Inleiders:  Kees Posthumus en 
 Henk van Glabbeek
Kosten: collecte
Contactpersoon:  Henk Kwant; tel 06-29527490
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12. Gewoon Bijbellezen: Paulus
 met Marieke den Braber
 

Met elkaar lezen uit de Bijbel. Nieuwsgierigheid is 
genoeg, bijbelkennis is niet nodig. Samen lezen we, 
stellen we vragen en zoeken we naar antwoorden. We 
lezen uit de brieven van Paulus. Natuurlijk komen we 
tegen waarom Paulus altijd zoveel discussie oproept, 
met z’n uitspraken over vrouwen, slaven en dingen 
die je wel of niet moet. Maar samen hoop ik ook dat 
we ontdekken waarom het zo mooi is om deze teksten 
van een hele vroege gelovige, met z’n eigen-wijsheid 
en bergen levenservaring, te lezen. Lees je mee? Op 
de avonden zelf neem je je eigen bijbel mee, dus de 
vertaling die u/jij thuis ook leest.

Aanmelden: via de website

Data: maandag 13 november, 
 20 november en 27 november
Tijd: 20.00 – 21.15 uur
Plaats: Emmaüskerk
Inleider: Marieke den Braber
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 15 
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel 492861
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13. Gevarieerde avond 
 ‘Tree of Life Kameroen ’

Onze gemeente en de commissie ZWO ondersteunen 
de komende 3-4 jaar een duurzaam landbouw- en 
onderwijsproject in Kameroen van de organisatie Tree 
of Life (ToL).
We nodigen u van harte uit voor een bijzondere 
informatieavond.

Het project ToL combineert als christelijke organisatie 
een tweetal mooie elementen: 

1) Betrokken en structurele aandacht voor arme 
mensen en hun kinderen

2) Realiseren van kringlooplandbouw en een 
duurzame leefomgeving

ToL trainde al veel boerengezinnen met de 
effectieve duurzame manier van landbouw genaamd 
‘Foundations for Farming’, die begint bij de bodem en 
de basis van het armoedeprobleem. 
Hierdoor krijgt een gemiddelde kleinschalige boer tot 
wel vier keer zoveel oogst. 
Daarnaast gaat de natuur en het land erop vooruit 
door bodemverbetering en meer biodiversiteit.
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Tijdens deze avond zal 
Christian Slager aanwezig zijn 
om ons mooie (video)beelden 
te laten zien en te vertellen 
over het project en al uw 
vragen te beantwoorden. 
Sommigen van u kennen hem 
misschien nog van een ZWO-
dienst, waarin hij vertelde 
over de wonderen die hij tot 
nu toe mocht meemaken.

Aanmelden: via de website

Datum:  dinsdag 21 november 2023
Tijd:  inloop 19.15 uur, start 19.30 uur
Plaats:  Emmauskerk
Inleider:  Christian Slager, Tree of Life 
Contactpersoon ZWO:  Grietje van der Horst;
 tel 06-15450841,
 (grietjevanderhorst55@gmail.com)
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Planning activiteiten Samenspraak
2023-2024

Datum Activiteit Locatie

19-09-23 Evensong uitleg EK

2-10-23 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

3-10-23 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK

3-10-23 Leeskring EK

7-10-23 Pelgrimswandeling

8-10-23 Dynamiek van de Joodse muziek EK

13-10-23 Zincafé 1: Filmavond CP

24-10-23 Wat is dan goed EK

30-10-23 Samen een hongerdoek maken EK

6-11-23 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

7-11-23 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK

9-11-23 Een vakantie met zorg en 
aandacht 2024 EK

9-11-23 Kunstwerken in de Gemeente 
Barneveld EK

12-11-23 Geloof en een hoop zonnepanelen EK

13-11-23 Gewoon Bijbellezen EK

20-11-23 Gewoon Bijbellezen EK

21-11-23 ZWO-avond -Tree of Life EK

27-11-23 Gewoon Bijbellezen EK

28-11-23 Leeskring EK

7-12-23 Gods Mensenboek EK

8-12-23 Zincafé 2 Film + maaltijd CP

11-12-23 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

12-12-23 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK

15-01-24 Geloofsgesprek EK

15-01-24 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

16-01-24 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK
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EK = Emmaüskerk
CP = Catharijne Centrum / kerk

Datum Activiteit Locatie

18-01-24 Gods Mensenboek EK

23-01-24 God in de klimaatcrisis EK

26-01-24 Bijbels koken

29-01-24 Geloofsgesprek EK

6-02-24 Leeskring EK

12-02-24 Geloofsgesprek EK

12-02-24 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

13-02-24 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK

15-02-24 Gods Mensenboek EK

15-02-24 Andere kijk op EXODUS EK

22-02-24 Christelijke meditatie EK

7-03-24 Christelijke meditatie EK

11-03-24 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

12-03-24 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK

14-03-24 Onvrede is een keuze EK

21-03-24 Christelijke meditatie EK

22-03-24 Zincafé 3 
Geraakt door de Kruisweg CP

2-04-24 Leeskring EK

9-04-24 De toon van Toon EK

13-04-24 Excursie naar Slot Zeist en 
Hernhuttermuseum

15-04-24 Waarom zou ik bidden CP

15-04-24 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

16-04-24 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK

13-05-24 Vrouwenbijbelstudiekring
maandagavond EK

14-05-24 Vrouwenbijbelstudiekring
dinsdagochtend EK

25-05-24 Pelgrimswandeling
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14. Gods Mensenboek 
 ochtendkring met Philip Spaa 

De bijbel is een boek dat spreekt over God. We leren 
Hem zo kennen en leren geloven in zijn liefde en 
trouw. We horen Gods stem spreken door de teksten 
heen.
Maar de bijbel is ook een boek dat gaat over mensen. 
Mensen die in vroeger tijden leefden en in een andere 
cultuur, maar tegelijk ook mensen waar wij zeker veel 
van kunnen leren. Hoe hebben zij God ontmoet; hoe 
groeide hun geloof en vertrouwen. 
Het zijn mensen door wie God tot ons wil spreken. De 
vraag is hoe wij vandaag zijn stem verstaan en hoe 
de mensen uit de bijbel ons de weg wijzen naar Gods 
toekomst.
Tijdens de ochtendkring willen we op enkele Bijbelse 
personen wat verder inzoomen. Wie waren zij? Wat 
vertellen zij ons? Voelen we met hen mee, of juist niet? 
Zouden wij hun keuzes ook zo gemaakt hebben?
We zullen stilstaan bij Mozes, Elia, Maria en Esther.

Aanmelden: via de website

Data: donderdag 7 december, 
 18 januari en 15 februari 
Tijd:  10.00 – 11.30 uur 
Plaats:  Emmaüskerk 
Inleider:  Philip Spaa 
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel 492861
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15. Zincafé 2: 
 Filmavond met 3-gangen diner

We beginnen deze avond om 17.00 uur met 
een drankje en daarna wordt om 17.30 uur een 
overheerlijk 3-gangen diner geserveerd, bereid door 
het team van de Zevende Hemel. Wie al eerder dit 
meegemaakt heeft, weet hoe er gesmuld werd en hoe 
gezellig het was met elkaar te eten.

Na de maaltijd gaan we 
de film “Daar waar de 
rivierkreeften zingen” 
bekijken, verfilmd naar 
het onwaarschijnlijke 
succesverhaal geschreven 
door Delia Owens.
Kya Clark is in haar eentje 
opgegroeid in het moeras 
van Barkley Cove in North 
Carolina, afgesloten van 
de bewoonde wereld. Om 
zichzelf te onderhouden 
ruilt ze vis, en groenten 
uit haar moestuin 
voor andere levensmiddelen. Ze voelt zich er thuis, 
beschouwt de natuur als haar leerschool. Maar als ze 
in aanraking komt met twee jongemannen uit de stad 
ontdekt ze dat er ook een andere wereld is. Wanneer 
een van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking 
onmiddellijk op Kya. Een prachtige film die tot het 
einde toe blijft verrassen! 

De film zal zonder onderbreking vertoond worden. 
Daarna is er alle gelegenheid om onder het genot van 
een drankje het gesprek met elkaar aan te gaan.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 8 december
Tijd: 17.00 uur maaltijd; 
 start film 19.30 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Kosten: € 10,00 (incl. drankjes)
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698



20

16. Geloofsgesprek
  met Atzo Nicolai

Een geloofsgesprek is een gesprek over en vanuit het 
geloof. En daarbij is er sprake van grotere of kleinere  
verschillen tussen de deelnemers. Het is iets anders 
dan een discussie waarbij je elkaar probeert te 
overtuigen van jouw gelijk. Het is je van hart tot hart 
met elkaar verstaan waarin we delen wat ons bezielt. 
En dat doe je zo dat je er wederzijds door verrijkt 
wordt, ook al word je het misschien helemaal niet met 
elkaar eens. 
Zulke gesprekken hebben voeding nodig. Vooral 
teksten uit de bijbel zijn daarvoor geschikt, juist ook 
wanneer er verschillen tussen de deelnemers blijken 
te zijn. Want in de bijbel klinkt een veelheid van 
stemmen, die ruimte geven aan een verscheidenheid 
in geloofsbeleving. We luisteren naar elkaar en naar 
God. Zo lezen we de bijbel in de aanwezigheid van 
Christus en in de ruimte van de Geest.
In de gesprekken wordt gestreefd naar een veilige 
omgeving die vertrouwelijkheid bevordert. En tegelijk 
naar de uitdaging om op te trekken met mensen die 
voorstander zijn van dingen waar jij tegen bent. Een 
uitgangspunt is dat er in ons geloof altijd meer op het 
spel staat dan alleen ons verstand, het al of niet geldig 
zijn van argumenten. 
We hopen door zo met elkaar en met de bijbel in 
gesprek te gaan te kunnen groeien in ons geloof en in 
de betekenis daarvan voor ons leven.

Aanmelden: via de website

Data: maandag 15 januari, 
 29 januari en 12 februari 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Plaats:  Emmaüskerk 
Inleider:  Atzo Nicolai 
Contactpersoon:  Edzo Meerman; tel 06-51262648
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17. God in de klimaatcrisis

Gezien de grote belangstelling van de eerdere avond 
over God in de supermarkt, organiseren we dit seizoen 
de workshop God in de klimaatcrisis. De laatste jaren 
wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op 
Gods prachtige schepping. Ons afval stroomt door de 
rivieren en oceanen, de biodiversiteit holt achteruit 
en de klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. 
We kunnen er niet meer onderuit om anders te 
gaan leven. Niet alleen voor de dieren en planten 
of de generaties na ons, maar ook voor de meest 
kwetsbaren op de wereld die nu al het hardst geraakt 
worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken 
verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat 
je uitgeblust raakt? En hoe houd je de hoop vast? 
God in de klimaatcrisis: een interactieve workshop 
over zinvol handelen.

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je 
hoop houdt in een snel veranderende wereld. Welke 
duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het 
klimaat? En hoe brengen we met elkaar een duurzame 
beweging op gang? Hoe kun je je laten inspireren door 
Gods droom voor een eerlijke wereld?

Alfred Slomp schreef naast ‘SuperWaar’ ook ‘Het Groene 
Normaal’, een pleidooi om groener uit de coronacrisis te 
komen. Naast de workshop God in de supermarkt geeft 
hij workshops over de klimaatcrisis en spreekt/preekt hij 
erover in kerken. 

Aanmelden: via de website

Datum:  dinsdag 23 januari
Tijd:  inloop 19.30 uur, 
 aanvang 19.45 uur 
Kosten:  € 5,00 
Plaats:  Emmaüskerk 
Inleider:  Alfred Slomp 
Contactpersoon:  Marianne van Atten; 
 tel 06 23433169
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18. Bijbels koken  

Als je:
•	 van koken houdt
•	 niet van koken houdt, maar wel van lekker eten en 

goede verhalen
•	 iets durft te eten wat je nog niet eerder hebt 

gegeten
•	 van gezelligheid en diepgang houdt

dan is het wel iets voor je om op vrijdag 26 januari 
2024 samen met anderen ‘Bijbels’ te koken.

De recepten gaan terug naar de tijd van de Bijbel. 
Wat at Abraham? Wat at een boer in de tijd van Jozef 
of Jezus? Laat je verrassen door een variatie aan 
ingrediënten!

We maken een driegangenmenu met verschillende 
gerechten per gang, en tijdens het koken zullen er al 
hapjes zijn.

De recepten variëren van heel makkelijk (veel 
snijwerk) tot ‘je moet het recept stap voor stap goed 
volgen’. Per gerecht gaat een groepje aan de slag. Dus 
ook als je nog nooit hebt gekookt (maar wel van lekker 
eten houdt) is het leuk om mee te doen, want het kan 
niet fout gaan!

Tijdens het eten zullen de verhalen klinken die bij de 
recepten horen.

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 26 januari
Tijd:  17.30 uur
Plaats:  gezellige huiskeuken 
Deelnemers:  maximaal 10 personen
Kosten:  € 10,00 (incl. drankjes)
Gastvrouwen:  Colinda Hooijer en 
 Helma van de Mheen
Contactpersoon:  Ali de Boer; tel 492861
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19. Andere kijk op EXODUS
door de heer G.H. Vlijm

Op deze interessante avond wil de heer Vlijm ons 
meenemen in het verhaal van Exodus, de uittocht uit 
Egypte en de reis naar het Beloofde Land.
Als je het verhaal in Exodus nog eens nader bekijkt, 
dan is het heel actueel en roept het enkele vragen op, 
zoals:
- Heeft de Heere (Jahweh) een roeping?
- De Heere doet wat Hij zegt, maar op welke wijze?
- Wie hebben er allemaal een plaats in Zijn plan?!
Laten we daar ons in verdiepen, want dat heeft heel 
wat te zeggen voor ons en onze tijd!

Laten we ook kijken naar de Farao en waarom hij 
Mozes niet liet doden en waarom hij zelf niet gedood 
werd bij de 10e plaag. Interessante punten om daar 
meer over na te denken en om ook te kijken naar 
wat dit voor ons heeft te zeggen! Er zijn namelijk 
mooie parallellen te trekken tussen wat er met 
Mozes gebeurde en in welke Egyptische Dynastie dat 
plaatsvond.

En dan de reis zelf. Hoe verliep deze en waar liep dat 
uiteindelijk op uit, de berg Horeb, maar waar? Neem 
dan je eigen levensreis en bestemming voor ogen. Wat 
zegt Exodus je dan?

Zo wat onderwerpen die op deze interessante avond 
aan de orde komen. Wij hopen zeker met elkaar in 
gesprek te gaan over deze vragen, de andere kijk en 
ook over jouw vragen omtrent Exodus.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 15 februari 
Tijd:  19.30 – 21.30 uur 
Plaats:  Emmaüskerk 
Inleider:  de heer G.H. Vlijm 
Kosten:  € 5,00 
Contactpersoon:  Henk Kwant; tel 06-29527490
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20. Christelijke mediatie
 door Atzo Nicolai

Levend in een wereld van voortdurende prikkels, 
stress en hectiek gaan veel mensen op zoek naar 
momenten van stilte en bezinning. Het voelt niet 
goed geleefd te worden en zo aan het leven voorbij 
te gaan. Gedreven door het verlangen weer dichter 
bij de bronnen van je bestaan te komen, is het van 
belang ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan 
aandacht te geven. 

Meditatie is een universele en eeuwenoude wijze om 
in verbinding met je hart en verlangen, tot verstilling, 
concentratie en aandacht te komen. De ademhaling 
en de aandacht voor je lichaam zijn daarbij het 
uitgangspunt. Algemeen bekend is dat verschillende 
Oosterse tradities zich hiermee bezig houden. Minder 
bekend is dat ook juist de christelijke traditie op 
dit gebied rijke schatten in huis heeft. In kerken en 
kloosters heeft men zich eeuwenlang met diverse 
vormen van meditatie beziggehouden. Daar gaan wij 
ons een avond in verdiepen. Mediteren kun je leren. 
De ervaring leert dat samen mediteren makkelijker is 
dan in je eentje en dat de onderlinge verbondenheid 
stimulerend werkt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Atzo Nicolai 
(atzonicolai@upcmail.nl, tel. 464484)

Aanmelden: via de website

Data: donderdag 22 februari, 
 7 maart en 21 maart 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Plaats:  Emmaüskerk 
Inleider:  Atzo Nicolai 
Contactpersoon:  Corien Maatjes; tel 06-17906660
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21. Onvrede is een keuze
 door Almatine Leene

Almatine Leene is predikant van de Gereformeerde 
Kerken vrijgemaakt in Hattem. Zij was in het recente 
verleden ‘theoloog des vaderlands’ en heeft toen ook 
de huidige Emmaüskerk bezocht. Onlangs vertelde zij 
in Trouw dat het haar intrigeerde hoeveel onvrede er 
is. Mensen in Nederland zijn snel ontevreden, ook over 
dingen waar je eigenlijk geen energie in zou moeten 
steken. Uit de periode dat zij in Zuid-Afrika woonde, 
zestien jaar, weet zij dat er daar ook onvrede was, 
maar dan ging het vaak om elementaire zaken. De 
mensen hadden geen eten, geen dak boven hun hoofd. 
Dat leerde haar om tevreden en dankbaar te zijn en 
te delen. Het gaat erom met wie je je wilt vergelijken, 
met mensen die het nóg beter hebben, of met hen die 
in armoede leven. Waardoor laat je je leiden als je de 
keuze maakt om (on)tevreden te zijn. Dominee Leene 
ziet het als een Bijbelse opdracht om te leven vanuit 
dankbaarheid en tevredenheid. Natuurlijk zijn er altijd 
redenen om je zorgen te maken, maar blijf er niet in 
hangen, je komt er niet verder mee. 
“Onvrede is een keuze”, deze avond willen we hierover 
met elkaar in gesprek gaan.

Aanmelden: via de website

Datum: donderdag 14 maart
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Emmaüskerk
Inleider: Almatine Leene
Kosten: € 5,00
Contactpersoon: Edzo Meerman; tel 06-51262648
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22. Zincafé 3: 
 Geraakt worden door de kruisweg
 moderne kruiswegstaties in beeld
 door Ben Piepers

De kruisweg kent een lang traditie. In veel katholieke 
kerken zie je de kruisweg langs de muren om te 
overwegen of bidden. Voor hedendaagse kunstenaars 
is de kruisweg een vorm om menselijk lijden 
indringend te verbeelden. De kruisweg confronteert 
met lijden en dood, ellende en verdriet. Ze brengt je 
tot verstilling, vooral in de 40-dagentijd. Tegelijk biedt 
zij in de diepte ook perspectief…

Aan bod komen kunstwerken van:

* Albert Servaes: 
 expressieve tekeningen met houtskool 

* Aad de Haas: 
 kruisweg geschilderd in 1946-47 voor de kerk van 

Wahlwiller

* Barnett Newman: 
 14 Stations of the Cross: Lema Sabachtani

* Ted Felen: 
 kruisweg geschilderd in 1962-1963

* Marijke van Dijk: 

 veertien schilderingen geïnspireerd op de 
traditionele kruisweg 

* Henri Matisse: 
 kruisweg op de wand van de Rozenkranskapel van 

Vence in Zuid-Frankrijk
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Werkwijze
De voordracht begint met een korte inleiding over 
ontstaan en ontwikkeling van de kruisweg. Daarna 
kijken we naar de moderne kruiswegstaties van zes 
kunstenaars. Bij elk van deze staties is er een korte 
toelichting met aandacht voor hun zeggingskracht en 
spirituele laag, gevolgd door stilte of klassieke muziek 
uit de eeuwen. Na de presentatie van het geheel is er 
ruimte voor uitwisseling en vragen. 

Aanmelden: via de website

Datum: vrijdag 22 maart
Tijd: inloop 19.30 uur, 
 presentatie 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Ben Piepers
Kosten: € 5,00 incl. koffie/thee/drankje
Contactpersoon: Riet Borsboom; tel 401698
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23.  De toon van Toon
 met Astrid Krause en Adriaan Plantinga

Cabaretier Toon Hermans heeft een grote schat 
aan grappige, pakkende en openende liedjes 
achtergelaten. Astrid Krause (zang) en Adriaan 
Plantinga (piano) laten materiaal van hem horen, 
afgewisseld met enkele gedichten waaruit blijkt 
hoe hij op eigenzinnige manier geloof, tederheid en 
verdriet met elkaar verbindt. Een vrolijke noot zal niet 
ontbreken. 

We gingen reeds als kinderen naar de kerk,

’t was of we dichter bij ’t mysterie stonden,

’t is vreemd, nu vind ik in m’n rozenperk

iets wat ik in de kerk nooit heb gevonden.

Aanmelden: via de website

Datum: dinsdag 9 april
Tijd:  20.00 – 21.00 uur
Plaats:  Emmaüskerk
Inleider:  Astrid Krause en Adriaan Plantinga
Kosten:  € 5,00
Contactpersoon:  Corien Maatjes; tel 06-17906660
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24. Waarom zou ik bidden?
 Marcel Sarot

Niet alleen de kerkgang neemt af, maar ook het 
bidden in huis en gezin. Twee generaties geleden werd 
in het katholiek gezin veel gebeden: het angelus en de 
rozenkrans, voor en na de maaltijd, bij het slapen gaan 
en weer bij het opstaan. Onder protestanten is het niet 
veel anders: ook daar is de klad in de gebedscultuur 
gekomen. Tijd om hier eens over na te denken! Kun 
je christen zijn zonder gebed? Wat missen wij als wij 
niet meer bidden? Waarom zouden wij bidden? En hoe 
zouden wij bidden? Bidden protestanten anders dan 
katholieken?

Marcel Sarot is hoogleraar fundamentele theologie in 
Tilburg en diaken in de St Lucasparochie. 

Aanmelden: via de website

Datum: maandag 15 april
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Catharijnecentrum
Inleider: Marcel Sarot
Contactpersoon: Marja Fransen; tel 06-15238448
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25.  Excursie naar Slot Zeist en
 Hernhutter-museum

Slot Zeist 

Een rondleiding door Slot Zeist is een belevenis. 
Ervaar de adellijke sfeer van weleer en wandel rond in 
de prachtige stijlzalen van het Slot. Gidsen van Gilde 
Zeist nemen u mee naar de zalen van het Slot waar 
u normaal geen toegang toe heeft en vertellen over 
de geschiedenis, architectuur en bewoners van het 
Slot. We starten met de rondleiding om 11.00 uur bij 
de hoofdingang. Daarna gebruiken we rond 12.30 een 
lunch in de Orangerie van het Slot.

Hernhuttermuseum
 
Na de lunch, om +/- 13.45 uur bezoeken we het 
vlakbij gelegen Hernhuttermuseum. In dit museum 
is een tentoonstelling over de geschiedenis van 
de Hernhutters, hun vestiging in Zeist en over het 
zendingswerk van de Broedergemeente. Verder zijn 
er twee kamers met wisseltentoonstellingen en 
een winkel waar u de originele Hernhuttersterren 
kunt kopen. Daarna volgt een wandeling over de 
pleinen, waarbij de grote- en kleine kerkzaal en ook 
de Godsakker (begraafplaats) worden bezocht. Rond 
15.30 uur gaan we weer huiswaarts.

Aanmelden: via de website

Datum: zaterdag 13 april
Tijd: dagexcursie 10.00 – 16.00 uur
Plaats: Zeist    
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 20
Kosten: ca. € 30,00 + 
 reiskosten (carpoolen)
Contactpersoon: Ali de Boer; tel 492861
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No Overzicht activiteiten Samenspraak 2023-2024

1. Evensong uitleg

2. Vrouwenbijbelstudiekringen 2023-2024

3. Leeskring

4. Pelgrimswandelingen

5. Dynamiek van de Joodse muziek

6. Zincafé 1 Film: Atonement

7. Wat is dan goed?

8. Samen een hongerdoek maken

9. Een vakantie met zorg en aandacht in 2024

10. Kunstwerken in de Gemeente Barneveld

11. Geloof en een hoop zonnepanelen

12. Gewoon Bijbellezen

13. ZWO-avond - Tree of life

14. Gods Mensenboek - ochtendkring

15. Zincafé 2 Film + maaltijd

16. Geloofsgesprek

17. God in de klimaatcrisis

18. Bijbels koken

19. Andere kijk op EXODUS

20. Christelijke meditatie

21. Onvrede is een keuze

22. Zincafé 3: Geraakt worden door de kruisweg

23. De toon van Toon

24. Waarom zou ik bidden

25. Excursie naar Slot Zeist en Hernhuttermuseum
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Contactgegevens
Website: www.samenspraakbarneveld.nl 

Contactpersonen 
Commissie Samenspraak
Atzo Nicolai; tel 0342-464484

Ali de Boer; tel 0342-492861

Riet Borsboom-van der Geer; 0342-401698

Henk Kwant, tel 06-29527490

Corien Maatjes; tel 06-17906660

Edzo Meerman; tel 06-51262648





Samenspraak
Dit programmaboekje bevat weer een divers 
en aantrekkelijk programma, waarmee wij veel 
mensen hopen te kunnen trekken uit beide 
deelnemende kerken. Deze uitnodiging geldt 
echter niet alleen voor hen, maar wij vragen u 
deze ook te delen met vrienden en bekenden, 
buren en collega’s. Ze zijn van harte welkom!

We ontmoeten elkaar in de prachtige nieuwe 
Emmaüskerk of in het Catharijnecentrum. 
Samen met elkaar in gesprek zijn, samen 
wandelen, discussiëren, muziek beluisteren, 
knutselen, lezen of eenvoudigweg luisteren en 
delen. We kunnen leren en genieten van elkaar 
door open te staan voor nieuwe inzichten.

Van harte welkom in het nieuwe seizoen 
Samenspraak!

Adresgegevens:
Emmaüskerk:
Groen van Prinstererlaan 2 (tel 06-47874432)

St. Lucas Parochie:
Catharijnecentrum, Langstraat 38 
(tel 0342-412050)


